
D29  
Dit is een verlengstuk van C25. De reden van opsplitsing 
is dat C25 te groot werd.  
 

Alles wat ik hier aanbreng ligt 
op de oever v/d Muinkschelde 
in ‘t St.-Pietersdorp (sectie C), 
doch is slechts te zien vanaf de 
Muinkkaai op de Muinkwijk 
gelegen in de sectie D. 
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St.-Pietrs 
plein 

Kaart uit 1829. De 
tijd vóór de indu-
striële revolutie. 

Op de sterk aflo-
pende helling 
langs de oever v/d 
Muinkschelde had 
je enkel de achter-
tuinen v/d lintbe-
bouwing langs de 
St.-Pietersnieuw-
straat. 
Dit zou snel veran-
deren met de op-
komst v/d textiel-
fabrieken. 

Van de voorheen 
talrijke water-
straatjes waren er 
toen slechts 4 
overgebleven. 
Heden vinden we 
nog enkel een 
deel v/d Hove-
niersberg terug. 

De 3 geel ingekleurde gebouwen waren de 
voormalige vrouwenkloosters. Van links naar 
rechts de apostolinnen, de Engelse benedic-
tinessen en de zusters v/h Crombeen 
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De Lammerstr. Toen ook 
een doodlopende water-
steeg. 
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Naast het waterstraatje was 
er een kleine textielfabriek. 

Wat later zal men er het 
rectoraat bouwen. Naast de oude 

textielabriek wordt 2 jaar later 
de Vooruit opgetrokken, klaar 

tegen wereldexpo van 1913. Rond 1990 zal het 
hoekhuis worden gesloopt aan de Lammerstraat. 

In 1920 zou de Nieuwe Cirk afbranden en 
heropgebouwd worden. 

4 schoorstenen 

1908 

Waterstraat 
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beluik 
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Toen het feestlokaal v/d Vooruit in de St.-Pietersnieuwstraat 
gebouwd werd verdween ook het zicht op de achterzijde v/d 
voormalige bebouwing langs de Scheldekant.  

Afgaand op het plan van 1878 kunnen we de foto linksonder 
duidelijk lokaliseren en ons een beeld vormen v/d situatie. 
Een ferm burgerhuis, met terras afgebakend door een orna-
mentale balustrade, en voorzien van een stenen trap 
afdalend naar de tuin die uitgaf op de Schelde.  
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Denk niet dat de Muinkschelde 
de natuurlijke bedding is v/d 
rivier. Dat is niet zo. Het is een 
kanaal in de middeleeuwen 
gegraven, ongeveer tezelfdertijd 
dat men de Ketelvest tussen de 
Leie en de Schelde heeft gegra-
ven. De Oude Schelde deed 
destijds een ommetoertje en is 
pas grotendeels gedempt ge-
weest bij het aanleggen van het 
Zuid-station, bijna 900 jaar later.                                                                                                                                                                     
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Beluik zal ingeno-
men worden door 
een nieuwbouw 
(zie vlg. dia).  

Alles wat je ziet op 
de foto, het citee-
tje en de oude 
katoenspinnerij 
zullen later het 
Oud Rectoraat en 
de nieuwbouw van 
staal en beton het 
Nieuw Rectoraat 
worden. 

Op de vlg. dia zie je dit 
huis nog staan en het 
rectoraat staat nog in 
de stell ingen. 

Dit gebouw staat nog 
op de vlg. dia 
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Het nieuwe      &      oude rectoraat 
Boven. Het rectoraat staat nog in de steigers, doch sindsdien is er veel 
veranderd.  

Begin de jaren zeventig is ernaast een torenhoog gebouw bijgekomen, het 
nieuwe rectoraat.  

Gebouw v/d vorige dia 
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De Muinkschelde, aan de kant v/d St.-Pietersnieuwstraat is alles nu 
ingenomen door de UGent.  
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Foto na 1945 
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Engelse Nonnenstraat werd zo genoemd naar de Engelse 
Benedictinessen die er zich kwamen vestigen in 1623 en 
er hun klooster stichtten. Zij hielden hier meisjes op pen-
sionaat en gaven er onderricht in het Engels. Afgeschaft in 
1793 keerden ze terug naar Engeland. Later ingenomen 
door katoenfabrikant Feyerick en uitgebreid. Ondertussen 
werd alles afgebroken en ingenomen door de universiteit 
Gent. Het Engelse Nonnenstraatje was één van de vele 
kleine steegjes die afliepen naar de Schelde. Slechts één 
steegje is gebleven op de helling aan de Scheldekant, de 
Hoveniersberg. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Romantiek 
midden in 

‘t stad 
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Illustratie 
gepubliceerd 
in een Engels-
talig boek uit 
1894. 

Men kan er 
nog de Engel-
se Benedic-
tinessenabdij 
op zien die al 
was ingeno-
men door de 
textielfabrie-
kant Poelman 
(zie schouw) 
en later 
Feyerick met 
blijkbaar 
beluikhuisjes 
tussen de 
Schelde en de 
fabriek.  

Muinkkaai 
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De Muinkschelde met tijdsinterval vanaf de brug aan de Lammerstraat 
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De vlasspinnerij van 
Feyerick palmt een 
heel stuk tot aan de 
Scheldeoever in. 
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Guldenspoor- 
straat heette 
voorheen de 
Dwarsstraat 
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In het 2e kwart v/d 19e eeuw verschenen in Gent de 1e grote 
vlasspinnerijen. Spinnerij Feyerick was er één van. Zij vestig-
de zich aanvankelijk in het oude Engelse Nonnenklooster en 
breidde meermaals uit. Alles werd later ingenomen door de 
UGent. 

Huizen langs de St.-
Pietersnieuwstraat 

Brug aan de 
Lammerstraat 
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Twee sterk aflopende stegen tussen  de St.-
Pietersnieuwstraat en de Muinkschelde. 

Vraag me echter niet dewelke. 
De Zuidstatie? 

1855 

Misschien weet iemand 
iets mee hierover? 
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Het kasteeltje van Emmaüs, 
zeer lang geleden 

20e eeuw 
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Emmaüs-
kasteeltje 

                       Het Emmaüskasteeltje, een lusthof uit de 
                       16e eeuw, was vroeger een stopplaats voor  
                       wandelaars die naar de abdij trokken. 
                       Een Lusthof, de ouderen zouden het een 
estaminé noemen, maar nu noemen we het gewoonweg 
nen café.   

Tekenaar A. Meiresonne heeft ook 2 versies van het 
Emmaüskasteeltje gemaakt. 

De St.-Pietersabdij bezat haar brouwerij en het Emmaüs-
kasteeltje op de heuvelflank. Men gebruikte grondwater 
voor de brouwerij en veel later werd er ook koolzuur-
houdende  limonade 
gemaakt.  
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De oude brouwerij en ijskelders van Donny op de Hoveniersberg, langs de St.-Pietesnieuwstraat werden 
volledig gerenoveerd. Nu kennen we frigo’s en diepvriezers en om iets koel te houden of in te vriezen. 
Vroeger was dit wel eventjes anders. Vóór de komst van de elektriciteit voerde men ijs uit Noorwegen aan 
met schepen en stak het dan in enorme grote kelders om het verder koel te houden tot de verkoop.  

De ijskelder van  
10 meter diep! 
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nog bestaand 
gerenoveerd 
beluik Hoveniers- 
berg nrs 5-12 

Groot beluik 
Hoveniers- 
berg nrs 3-58 

Het in 1960 gesloopt beluik. Foto geno-
men aan het begin van koer 1. Links voor-
bij de witte gevel op de voorgrond de toe-
gangen tot achtereenvolgens koer 2, 3/4 
en 5. Op de vrijgekomen gronden werd 
later de nieuwe universiteitscampus 
opgericht. 

Van een arbeidersbuurt naar een Quartier Latin  
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1878 

Muinkschelde 

1 
2 3 4/ 5 Foto 

OLV St.-
Pieters 

Hoveniersberg 

1936 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Om water uit de rivieren te halen 
moest het wat comfortabel zijn 
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De Muinkschelde 
    stroomopwaarts 

De trapsgewijze naar de oever afdalende daken v/h 
beluikcomplex Hoveniersberg 3-58. Alle huisjes zijn 
verdwenen. Nu ultra modern univer- 
siteitsgebouw v/d faculteit economie. 

1896 
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1936 

koer 2 

koer 1 

koer 1 
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De Hoveniersberg (koer 3 & 4). In ‘t Frans 
Montagne des Jardiniers, da klinkt mooier hé. 

Waar woon je? In Montagn… tot je er was 
natuurlijk, daar zagen mensen veel zwarte 

sneeuw! 

Hoveniersberg koer 3, langs een steeg bergaf richting Schelde. 
     Allicht geen winterpret voor deze uitgebuite bewoners?  
               Eerder miserie mijn gedacht. 
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1936 

Muinkkaai, overkant v/d Schelde 
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De boekentoren was klaar in mei 1940, het 
jaar dat de Duitsers binnenvielen. Ik denk dat 
de foto van in de  jaren zestig is 

Op de vlg. foto zien we dat deze rij huizen 
naar boven reeds zijn afgebroken 
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Gelukkig stonden de schoorsteen en 
de boekentoren er reeds. Anders 
konden we ons niet meer oriënteren. 
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Dit huis aan de Muinkschelde, Hoveniersberg 40, bewoond door Sacasyn die 
er een bleekwasserij uitbaatte circa 1907 verdween samen met alle andere 
arbeiderswoningen op de helling. 
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St.-Pietersnieuwstraat 

15 
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Voor acht huisjes waren er 2 
toiletten. Het beluik is volledig 
gerenoveerd en ieder huisje 
heeft nu zijn eigen toilet. 
Monumentenzorg had ook 
inspraak, ‘laten staan’. Je weet 
immers nooit wanneer er nog 
eens een film moet gedraaid 
worden.   

Nog bestaande beluikje uit 1842 
 Hoveniersberg nrs 5-12 in 1981 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

De Hoveniersberg steil bergopwaarts, getrokken vanaf de Muinkschelde. Blijkbaar 
uit veiligheidsoverweging ooit afgesloten door een muurtje. 
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De tuinen en waterpartij zijn nu inge-
nomen door de UGent campussen 
Tweekerken en Hoveniersberg. 

Op de oude foto onderaan zie je hele-
maal rechts nog net koer 5 v/h met de 
grond gelijk gemaakte beluik op de 
Hoveniersberg. 
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Schilderij van De Noter circa 1820, de tijd 
vóór de industriële revolutie, met zicht 
van op de Muinkbrug op de Schelde en de 
abdij. Nog ongerepte natuur, geen fa-
brieksschouwen te bespeuren. 

Op vandaag is het gedeelte links van de 
kerk terug zoals toen. Dit is ooit wel eens 
anders geweest. 

Pentekening v/d St.-Pietersabdij-
kerk van weleer uit het album van 
Arend van Wijnendaele, Gents 
kunstenaar, 2e helft 16e eeuw, 
met het wapen v/d abt v/d abdij. 
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Pour bien of 
Voor het 
Goede 
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Achter de St.-Pietersabdij en de OLV St.-Pieterskerk zijn meerdere huizen gesloopt geweest en werd opnieuw een wijngaard aangelegd zoals dat in 
de 16e eeuw ook het geval was. 

Bemerk hier ook het gebouw opgetrokken 
boven de magazijnpoorten die het zicht op de 
achterzijde v/d abdij belemmerde. 
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Einde D29.  
Zie verder op D30  
over de dierentuin, 
de Muinkmeersen & 
de Zebrastraat.               
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Geef deze website door aan vrienden met E23 erbij zodat zij 
onmiddellijk hun keuze kunnen maken. Je gaat er hen en ook ons 

veel plezier mee doen! 
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