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De Houtleie in 1641, kaart van Hondius  
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Porseleinkaart circa 1850 - IJzergieterij en constructie van stoom-
machines. Maagdestraat 18. 
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Dan moet dit de Houtleie zijn 

Heden 
seniorendorp 

St.-Jozef 
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Café In de Toekomst op de 
gesloopte spriet tussen 
Twaalfkameren en Papegaai-
straat in 1904 met adres 
Annonciadenstraat 34, uit-
gebaat door E. De Zutter 

Dit geel ingekleurd huizenblok 
kant Papegaaistr. werd 
gesloopt 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

1904 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Dezelfde situatie dan op vorige 
slide, doch nu de kant van de 
Twaalfkameren. Hier ook het 
geel ingekleurd huizenblok dat 
blijkbaar in meerdere fasen ge-
sloopt werd. 

Dit huis met 
2 rondboog-
ramen stond 
er nog in 
1977. De af-
loopbuis v/d 
dakgoot ver-
raadt de 
exacte loca-
tie in het 
oude straat-
beeld. 

1977 
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Het winkelpui van de papierhandel en steendrukker Tieberghien is al 
heel lang verdwenen. Op de rand van de oude foto lijkt het huis ernaast 
ook een handelszaak, waarvan ik het nog bestaande winkelpui terug-
vond. In 1907 woonde slager S. Lyppens in de Twaalfkameren 145. 
Heden nr 85, net voorbij de cité en naast de voormalige papeterie. 
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Het beeld Maria met Kind in de gevelka-
pel op de hoek v/d Brioolstraat met de 
Twaalfkameren is vermoedelijk van 1771 
en afkomstig uit de Stoppelstraat waar 
het in een oudere gevelkapel aan de 
priorij van Waarschoot hing. De hier 
afgebeelde kapel dateert wellicht uit de 
2e helft van de 19e eeuw. Het geheel 
werd in 1940 bij het opblazen v/d Roze-
marijnbrug door onze genietroepen 
zwaar beschadigd , doch alles lijkt goed 
hersteld te zijn. 
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Tekenaar Gilbert Boerjan 
kreeg eind de jaren tach-
tig de opdracht de Maria-
kapelletjes (104) nauw-
keurig in beeld te breng-
en. 

Omstreeks 1880 telde de 
stad Gent vierhonderd 
dergelijke kapelletjes. 
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Het beluik nrs 53 tot 115  in Twaalfkameren uit 1860 werd opgeknapt. Na 
het drukken v/d kaart in 1878 moeten er verbouwingen geweest zijn. 
Bepaalde huisjes werden afgebroken en in de tuin  werden er andere 
opgetrokken. Sinds 1979 beschermd als volkskundig erfgoed. johan@sint-pietersdorp.be 
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In 1974 werden er in het beluik dat 31 huizen telde nog slechts 9 
ervan bewoond. Op de foto rechts getrokken richting uitgang, een 
bewoonster al zittend poserend op de binnenkoer. Hoe fier kan een 
mens zijn. 
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Galgenberg Galgenberg 

Ingang 
cité 

29 

31 

33 
35 

Het eerste stuk v/d Lieven de Winnestraat tot aan de huidige Krommenelleboog maakt vóór 1906 deel uit van laatstgenoemde stra at, zij heette toen de Salie-
straat. Zij vormde aldus een kruispunt met de Twaalfkameren en de Galgenberg. Op de hoek Twaalfkameren 29 woonde in 1902-’06 de schilder W. Bisschop 
naast de kruidenierszaak van Vanderhaeghen op nr 31 en op nr 33 was er de herberg van K. Vanaudenaerde. Op nr 35 was er de schoenmaker L. Smets. Met de 
aanleg v/d Lieven de Winnestraat werden daar nogal wat huizen gesloopt. Bisschop verhuisde naar het n r 20, Vanderhaeghen naar het nr 71 en Vanaudenaerde 
heropende een herberg op het nr 30, allen terug in dezelfde straat. johan@sint-pietersdorp.be 
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Het beluik nrs 6 - 16 in de Galgen-
berg uit 1835 werd nog gefotogra-
feerd in 1935, maar in 1957 is het 
verdwenen. Hoe breed was hun 
koertje? 1 m.? Na 1850 zouden 
zulke citeetjes niet meer mogen 
gebouwd worden. 

2 4 6 

18 

Op het nr 4 had 
Jules De Budt zich 
in de jaren ’30 ge-
vestigd en had er 
een fietsenzaak. 
Enkele jaren voor-
dien betrok E. 
Seranne, een 
hoefsmid, nog die 
woning.  
Op 18 woonde 
toen  poeldenier 
Cackenbergh A. 

Heden is dit nr 4 
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1855 

Rue du Calvaire 
of 

Galgenbergstraat 
nu kortweg 
Galgenberg 
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De Galgenberg bestaat nu uit 2 delen. 
Dit is gebeurd door de Papegaaistraat 
door te trekken naar de nieuwe Roze-
marijnbrug. Vergelijk de kaart van 
1878 met de huidige. De oude Roze-
marijnbrug lag destijds aan het eind 
v/d Twaalfkameren. 

Dit hoekhuis werd gesloopt en is tot op heden een verwaarloosde hoek. 
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Het huidige huis Galgen-
berg 41-47 ontstond niet 
als één project. Het werd 
een eenheid in de loop der 
jaren. 

Het huisje op de oude foto 
rechts werd het eerst af-
gebroken. Men ziet nog 
net de nieuwbouw op de 
foto ernaast. 

In een later stadium werd 
ook het huisje links, nr 39 
van destijds, gesloopt en 
verenigd met de nieuw-
bouw. 
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De architect Albert Van Huffel was niet alleen de architect van de basiliek van Koekelberg maar ook van dit 
fraai allereerste appartementsgebouw in Gent anno 1909. Na een ontploffing in 1988 werd het gebouw mits 
enkele veranderingen toch vrij goed nagebouwd. 

Posteernestraat (een zijstraat van Onderbergen en de Houtlei) 
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Hoek  
Struifstraat -
Posteernestraat 
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Een beeldhouwer uit de 
Schouwvegersstraat nr 8 
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Ik vond het hier de beste plaats om iets in het kort te schrijven 
over de 3 locaties waar de Jezuïeten hebben verbleven.  De 
eerste maal dat de Jezuïeten naar Gent kwamen was in 1567. Na 
de val van het Calvinistisch bestuur in 1584, zochten ze hier een 
vaste stek.  In 1585 kreeg men een klooster dat nog 2 zusters 
had, Het Filledieusen-klooster.  
In 1591 konden ze de gebouwen van Hembyze verwerven waar 
nu  de  aula van de universiteit staat. Hembyze was een Gentse 
leider tijdens het Calvinistisch bestuur die daarna werd 
onthoofd.  Vlug konden ze ook de gronden verwerven rondom 
hun woning, om er een kerk en andere gebouwen te vestigen. 
Men bouwde de kerk tussen 1606 en 1619 waar nu de aula staat 
(zie A15).  De kerk had een lengte van 171 voet en een breedte 
van74 voet.  De orde van de jezuïeten werd door de paus 
opgeheven in 1773.  Hun bezittingen werden gingen naar het 
Oostenrijkse bestuur.  Wat later onder het Frans bewind zat de 
Raad van Vlaanderen in de gebouwen van de Volderstraat.  
Zoals je weet verkocht het Frans bestuur alle kerken.  Dit 
gebeurde op 1 nov. 1798, en nog geen maand later is men met 
de sloop van de kerk begonnen.  In 1814 is de orde opnieuw 
opgestart, maar men kon maar in 1830 binnen na de 
onafhankelijkheid van België.  
De Paters kochten het klooster in de Savaanstraat om terug een 
kerk en schoolgebouwen te kunnen oprichten.  Heden is daar 
nog altijd het jezuïetencollege.  
In 1833 kochten ze de oude abdij van Oost–Eeklo in de 
Posteernestaat. Daar bouwde men het kerkje in 1844 (foto).  
Tezelfdertijd zocht ook de St.-Lucasschool wat verderop 
uitbreiding voor hun school.  De jezuïeten hebben hier  meer 
dan 100 jaar verbleven. 

Bekijk de foto links, deze is nog genomen 
geweest in 1940.  Waarom is dit torentje 

verdwenen?  Zoals zo vele torentjes in onze 
stad verdwijnen ze wegens te groot en zeer 

kostelijk onderhoud.  

De Bessem- later 
Bezemstraat heet nu de 

Pussemierstraat.  Ik vraag 
me af of de bewoners 

wel het woord begrijpen.  
Waarschijnlijk woonde 

hier een berucht 
pussemier of pandlener, 
m.a.w. een woekeraar. 

1940. De Jezuïetenkerk te zien 
vanuit de Bessemstraat (liep van 
Onderbergen naar de Struifstaat) 
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Hoek 
Pussemier-

straat 
Struifstraat 
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Ik was bijna 
gestopt met 
zoeken, én toch 
gevonden. 

Waarschijnlijk een historisch monument! 
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Posteernestraat en -brug ook genoemd de 
Bestormbrug.  Foto midden boven is van voor 
1899 want de Oude Houtlei is nog niet gedempt. 

‘k Weet het, het kost geld, maar ‘k zie 
bij veel gebouwen mooie details of 
ornamenten verdwijnen. 
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Posteernepoort en -straat 

Aquarel ± 1821 door J. Wynantz 

De toenmalige abdij van Oost-Eeklo 
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Herhaaldelijk moest er gebaggerd worden.  In de 
19e eeuw was de Houtleie zo verwaarloosd dat het 
dempen moest overwogen worden. Dit gebeurde 
in 1899. De foto toont  het dempen ter hoogte van 
de Posteernebrug aan de gelijknamige straat.  
Waar de Houtleie vloeide staan er nu huizen. 
Schuins op de Posteernestraat in de Houtlei de 
kerk van de Minderbroeders of de Franciscanen 
met de neobarokke voorgevel uit 1843.           

De laatste dagen van de 
Oude Houtlei. Modderpoel 

vuiligheid enz 

Oorspronkelijk was het 
een klooster van de rijke 
Klaren.  Deze orde was er  
gekomen toen paus 
Urbanus IX in 1262 
toelating gaf tot het bezit 
van onroerend goed. 
Vandaar het onderscheid 
tussen Arme en Rijke 
Claren.  In de 17e eeuw 
kwamen ze zich hier 
vestigen (± 1653). 

In 1687 voldeden de oude gebouwen niet 
meer en trok men er nieuwe op.  De kerk 
zelf werd gebouwd in 1783.  De bron van 
inkomsten was onderwijs geven aan bur-
germeisjes en er werd een pensionaat 
gesticht ook voor de rijkere klasse (de 
naam van Rijke Claren  is hen dus niet  
vreemd).  Meer dan 100 jaar later, in de 
Oostenrijkse tijd en wat later in de Franse 
tijd werden de orden en kerken flink 
aangepakt en verdwenen ze. 
Later kwamen de Franciscanen hier rond 
1840 hun intrek nemen.  Zoals je wel weet 
werd deze orde ook buitengezet uit het 
klooster rond 1794 waar nu het Justitie-
paleis staat.  De kerk werd terug wat 
aangepakt en kreeg haar huidig uitzicht. 
De beelden die vroeger stonden boven  op 
de voorgevel zijn nog niet zolang verdwe-
nen.  Ziezo dat was iets heel in het kort 
over de Rijke Claren en de Franciscanen. johan@sint-pietersdorp.be 
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Vooraan de  Oude 
Houtlei aan de Pos-
teernestraat. Naast 

de Jezuïetenkerk  
uit 1844 de Struif-
straat en rechts het 
klein trapgeveltje, 
arbeidershuisje. 

Oude Houlei 

St.-Lucas 
school 
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Posteernestraat de kerk van de 
jezuïeten.  
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De St.- Lucas-
academie werd 
in 1866 te Gent 
gesticht door 
katoenfabrikant 
J. de Hemptinne 
en baron J.-B. 
Béthune in het 
voormalig 
Jezuïtenklooster
aan de Houtlei 
en is daarmee de 
oudste St.-Lucas- 
school van ons 
land. Het doel 
was een tegen-
pool te zijn van 
de Academie en 
het promoten 
van de neo-
gotische kunst. 

De torenspits 
is helaas ver-
dwenen 
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Om de locatie van deze foto te kunnen 
achterhalen had ik slechts één referentie. 
Een huisnummer 30 op het eind v/d 
straat. 

Op de achterzijde v/d foto stond er ‘rond de Zwartezustersstraat’ 

De kaart van 1878 bijgehaald en zowaar het laatste huisnummer 
in de Zwartezustersstraat die toen ophield thv de Struifstraat was 
30, in 1893 bewoond door de weduwe Uyttenhove die er tabak 
en sigaren verkocht. 

Deze foto van ± 1900 geeft een kijk op het Ingelandgat 
met de muur v/h klooster op het eind v/d straat. 
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Waarom deze foto’s uit de Zwartezustersstraat?  
Voordat er openbare verlichting was met gas en later elektriciteit waren cafés, eethuizen 
en nog enkele meer verplicht kaarsen te laten branden aan de gevel voor hun instelling, dit 
om op te vallen in de donkere straten bij avond.  
Toeval of niet maar ter hoogte v/d huisnummers 3 én 5 zijn er toortshouders naast de 
poorten aangebracht als herinnering aan vervlogen tijden. Het restaurant ‘T Oud Clooster 
op nr 5 gaat zelfs nog verder en heeft er antieke staanders met metalen kaarsenhouders uit 
één of andere kerk of kapel terug elektrisch in werking gesteld. 
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Einde B9.  Zie verder B10 
voor de rest rond de 
Houtlei 
Schouwvegersstraat 
Brandstraat 
Wellingstraat 

Beste, wij zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert. 
Voor ons is het van belang het webadres door te geven  

aan vrienden en ook E23 erbij te vermelden zodat zij 
onmiddellijk hun straat kunnen aanklikken. Zalig toch!   
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