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Gras en Korenlei 
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Wapenschild van 
de verenigde 
Gentse nering der 
kruideniers. Deze 
gilde was in de 
middeleeuwen 
vermoedelijk de 
nering van de 
kruidenmengers 
zoals we de 
apothekers heden 
ten dagen kennen. 
De kruideniers 
waren mengers en 
handelaars in 
kruiden. De 
medicamenten 
bestonden 
helemaal niet. 
Vandaar in hun 
schild een mortier 
met twee stampers 
waarmee zij de 
kruiden maalden 
en mengden. 
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6-1-1837 voor de eerste maal wordt op de Graslei de fruit- en appelmarkt gehouden. 
Voorheen was dit op het Veerleplein.  Vroeger kon je geen fruit kopen op de 
Groentenmarkt dit moest je gaan kopen op de Fruitmarkt. 
 

Rechts.  Schilderij van Pieter De Vos uit 1911, “De Fruitmarkt” 
Ongelofelijk hé, iets meer dan 100 jaar geleden. 

Regelmatig lees ik dat datums niet altijd klop-
pen.  De schilderij is van mijn gebuur en daar 
staat duidelijk de datum 1911 op.  De werk-
zaamheden voor het postgebouw waren reeds 
begonnen in 1902 en in 1908 was alles klaar.   
In 1906 waren de werkzaamheden reeds gestart 
aan de St.-Michielshelling  terwijl men aan het 
postgebouw nog bezig was.  

PS. de autostrade is geopend geweest voor de expo van 1958 dus meer dan 40 jaar later 
dan de opening van de St.-Michielshelling.  De fruitmarkt lag onder de helling en besloeg 
gans de Graslei volgens mijn weten was de opdeling van fruit en groenten al lang 
ongedaan gemaakt en dit zal de oorzaak zijn geweest van de opdoeking (fruit en 
groentemarkt samengevoegd) 

Deze foto is ouder dan de schilderij want deze 
gevels moeten nog voorzien worden van een 
trapgevel voor de expo van 1913 
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Zoals je ziet op vele foto’s 
hebben we  veel te danken 
aan de Expo van 13ne.  Vele 
gevelwerken zijn met dit doel 
verwezenlijkt. 

Ook hier aan de brug stond 
er een brugwachtershuisje 
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Met paard en kar op de Korenlei ter hoogte v/d Gruuthuusestraat 

Grasbrug 

Let hier op de oudere gevels. Tegen de wereldexpo van 
1913 werden deze verfraaid, de ene met trap- en de 
andere met klokgevel. 
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De oude vismijn 

Let even op alle foto’s in deze reeks 
Het zijn bijna allemaal vrachtboten. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


De Grasbrug. Oorspronkelijk noemde men haar de Veebrug, dit reeds  in 1208.  
De naam Grasbrug zou in voege gekomen zijn begin 17e eeuw 

Om  de pleziervaartuigen wat meer comfort  te geven werden de 4 bruggen over de 
Leie allemaal vernieuwd. De eerste die aan de beurt kwam  was de Grasbrug in  
april 1986  (start der werken). 
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Korenlei  

De kaai is intussen wat 
veranderd 

Deze foto is van na 
1910, ik dacht veel 
ouder want de oude 
gevel is ook reeds 
vervangen door  
trapgeveltjes? 
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De Koren- en Graslei, voorheen drukke kades waar goederen 
werden gelost en/of geladen. Heden zijn het nog slechts plezier-
vaartuigen die op de Leie varen. 

Wat doen al die vaten hier? Laden of lossen? Het zijn er 
nogal wat.  

Beide foto’s zijn van na 1910 gezien beide huisgevels 
aan de grasbrug, welke de donjon v/h Gravensteen 
deels wegsteken, reeds werden vervangen. 
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De oude Gentse haven - Leiezicht vanop de St.-Michielsbrug. Van links, naar rechts: de Korenlei, de donjon v/h Gravensteen, 
de vismarkt, de fraaie gevels op de Graslei. 



Jules de Bruycker (1870-1945) één v/d belangrijkste 
Vlaamse etsers was iemand die waarschijnlijk nooit 
stil kon zitten. Hij heeft enorm veel etsen van onze 
stad gegraveerd! Zou hij ook gedacht hebben dat zijn 
etsen heden zouden vergeleken worden? Hij is reeds 
is meer dan 75 jaar overleden. 

Schilder Albert Baertsoen (1866-1922), 
een tijdgenoot van De Bruycker, woonde 
aan de Verlorenkostbrug tegen de Leie en 
had een zwak voor taferelen langs de 
kades en de dokken. 

De grasbrug gezien door de ogen 
van twee Gentse kunstenaars 
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De Grasbrug 
VIP’s in Gent aan 
de Grasbrug 
(Korenlei) 

De drie huizen links tussen Hooiaard en Grasbrug werden in 
het kader van de wereldtentoonstelling van 1913 
gerestaureerd. 
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Rechts - Foutieve 
annotatie. De 
appelbrug was 
een brug die 
over de Houtlei 
in de J. Breydel-
straat lag. 

johan@sint-pietersdorp.be 
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Rechts - Een 
man staat 
simpelweg op de 
openge-draaide 
gras-brug. Dit 
was destijds 
blijkbaar geen 
probleem. 
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De eerste bruggen waren in steen en de laatste stenen 
brug werd  afgebroken in 1751 en vervangen door een 
houten draaibrug.   De reden was eenvoudig, met het 
graven van de Coupure stond de Leie nu rechtstreeks in 
verbinding zonder sas met de Brugse vaart.  Wilde men 
verder varen richting Schelde dan moest men 
draaibruggen hebben.  Deze houten draaibrug was aan 
grote herstelling toe in 1804.  Later in 1875 werd  deze 
brug vervangen door een ijzeren brug. 
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De Grasbrug 

Het transport van de Grasbrug 
gebeurde op 6 mei 1987.  ‘T was 
een kopie van de brug uit 1875.  
Er werden zelfs klinknagels 
gebruikt! Alleen het eikenhout 
werd vervangen door het harder 
en duurzamer Azobé. 

Om deze brug door de 
Gentse straten te 
laveren was het op 
bepaalde plaatsen 
millimeterwerk. Dit 
werkje werd uiteraard 
‘s nachts uitgevoerd. 
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Korenlei    in 1975 

Houtgravure  
16e eeuw johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/E23.pdf


Korenlei  

De droom van de tekenaar. Onderaan 
links zijn de 2 laatste huizen nooit zo 
uitgevoerd geweest. 
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Wat wist ik van de zwart-
wit foto?  Bijna niks. Begin 
maar es te zoeken in 
Gent.  Nr 3 en naast het 
gebouw een straat met 
een oud bord van eenrich-
tingsverkeer en aan de 
andere kant een gebouw 
dat werd gerestaureerd. 

Jan Breydelstraat 
Drabstraat  
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Foto’s links.  Deze 
bestelwagen of 
taxi, zeg maar 

koets, was zeer 
vooruitstrevend, 

zie slogan “Le 
Rapide”.  De 

bagage kon er nog 
bovenop. 

De Grasbrug 
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Beste, we zijn geen bedrijf dat men dagelijks contacteert.  Voor ons 
is het van belang het webadres door te geven aan vrienden en 

ook E23 erbij  te vermelden zodat zij onmiddellijk hun straat 
kunnen aanklikken.  Zalig toch!   
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Einde B15.  Zie verder B16,  
Einde en begin van de 
Houtlei en verder Jan 
Breydelstraat, Ajuin- 
Linden- en  Recollettenlei, 
Wijngaard- en St.-
Agnetestraat. 
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