
B1 
Godshuizenlaan, 
Henleykaai- & 

Eedverbondkaai, 
de oude Bijloke, 
Het Stam, 
Apothekerstr.,   
P. Kluykensstr., 
Bartsoenkaai. 

Houten brugje, 
wordt later de 
Bijlokebug, nu 
Jan Palfijnbrug 
genaamd. 
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Koepoortje dat toegang 
verleende tot de 
Bijlokemeersen 

stadsvesten 

Fortificatie ter hoogte v/h Bijlokeveld 
door Jan De Buck, anno 1590 

bolwerk 
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Een groot deel van dit terrein is nu een deel van de Hogeschool Gent 

Op de hoek v/d Godshuizenlaan - Henleykaai produceerde Dutry - Massy sinds ±1880 cementtegels. 

1951 

De oude 
J. Palfijnbrug 

tussen de 
Godshuizen-

& de 
IJzerlaan 
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Het gaat natuurlijk niet over die 3 knappe jongelingen 
maar over de tegelfabriek. Plaats Henleykaai waar nu 
appartementsgebouwen en een campus van de 
Hogeschool Gent gevestigd is. 
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Restaurant Yanko, de laatste getuige van de cementtegelfabriek van weleer 
heeft het ook moeten opgeven. 
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De cité Beernaert, 
Godshuizenlaan 53-103, werd 
gebouwd in 1883 en gesloopt ± 
1980 om plaats te maken voor 
de gebouwen v/h Provinciaal 
Centrum voor 
Milieuonderzoek. 

1954 
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Deze bomen staan nog altijd in 
de tuin van de Hogeschool 

Gent op de Henleykaai 

1976 
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Het huis op de 
straat had nr 51 

Dit zal één van de laatste 
foto’s v/d cité zijn. 

Cité Beernaert op de Godshuizenlaan enkele jaren voor de afbraak. 
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Godshuizenlaan. In 1913 kocht het stadsbestuur van de C.O.O. het oude mannenhuis om er een museum te bouwen, doch door de 1e W.O. werd alles uitge-
steld. De oudjes verhuisden naar een nieuw gebouw op de Lousbergkaai, ondertussen zijn ze daar ook al een tijdje vertrokken. Op deze plaats kwam er een 
nieuwe ingangspoort, ja nieuwe?  Stond deze niet op de Wereldtentoonstelling van 1913 in ‘Oud Vlaanderen’?  In ieder geval kwam hier de vroegere  barokke 
ingangspoort van het Elisabethbegijnhof uit 1660. In de jaren twintig kwam er schot in de zaak en op 28 mei 1928 deed hier het Bijlokemuseum zijn deuren 
open. Ondertussen terug een nieuw museum sinds okt. 2010, Het STAM. 

Nu een zeer 
drukke weg. 
Een deel 
van de 
kleine ring 

800 jaar lang waren de zusters verantwoordelijk voor het bestuur van de abdij 
en de ziekenverpleging. In de 17e eeuw werd de abdij in noordoostelijke rich-
ting uitgebreid met wat later het klooster zou worden. In 1797 werd de abdij 
afgeschaft en verlieten de zusters de Bijlokesite. Het hospitaal kwam onder ‘t 
bestuur van de Commissie der Godshuizen. De zusters keerden echter enkele 
jaren later terug en namen hun intrek in de voornoemde 17e-eeuwse uitbrei-
dingen, vanaf dan Bijlokeklooster genoemd. De overige abdijgebouwen deden 
tussen 1805 en 1911 dienst als oudmannenhuis. De zusters trokken er defini-
tief uit in 2001.  

Commissie Openbare 
Onderstand het latere 
OCMW 
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Optocht van 
Franse scholie-
ren uit Arles in 
de Provence in 
de stoet van 
1913 ter hoogte 
v/d Bijlokekaai 
op de Godshui-
zenlaan, richting 
Jan Palfijnbrug. 
 
En het jaar erop 
begon de Grote 
Oorlog. 
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Het 
oudemannengesticht 

aan de 
Godshuizenlaan werd 

museum 
STAM 
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Om verschillende oudere en 
recente foto’s v/d Bijlokesite te 
kunnen plaatsen heb ik hier, als 
referentie, op een zwart-wit 
luchtfoto van ±1955 een trans-
parante overlay geplaatst met 
de huidige inplanting v/d gebou-
wen in het rood gekleurd. Zo zie 
je welke panden verdwenen zijn 
en wat er is bijgebouwd, m.a.w., 
alle oude niet ingekleurde pan-
den zijn gesloopt  

Hier stond het standbeeld van Jan 
Palfijn 

De 15e-16e eeuwse abdiswoning 

De 13e-14e eeuwse abdij 
en refter 

De 13e-14e eeuwse grote ziekenzaal 
en kapel 

De verdwenen afdeling radiologie 
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Op beide kaarten zie 
je dat de Bijlokekaai 
nog niet bestond. Er 
was wel de Bijloke-
straat met 
gebouwen langs de 
Leiekant, die sinds 
1770 toehoor-den 
aan een zekere De 
Coster die er een 
scheepstimmerwerf 
uitbaatte. 
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Verlorenkost brug 

1809 1799 

Twee plattegronden v/d Bijlokesite van meer dan 200 jaar geleden met de oude stadsvest, van boulevards nog geen sprake 
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De Bijlokesite  met de 
stadsvest en grachten 
±1840 

Op deze kaart lees je uitdrukkelijk vier 
locaties: 

het entrepot, zal medio 19e eeuw ook 
verdwijnen omdat de havenactiviteiten 
zich verlegden naar de nieuwe dokken 
aan de andere kant v/d stad.  

het lighuis of moederhuis, toen gelegen 
langs de Bijlokevest die destijds tot aan 
de Leie liep; 

de scheepstimmerwerf langs de Leie-
oever, sinds decennia op deze stek ge-
vestigd, doch ook ten dode opgeschre-
ven; 

het oudemannengesticht gevestigd in 
de abdijgebouwen. 

 

Hier noch sprake van het nieuwe 
Bijlokehospitaal noch v/d J. Kluyskens-
straat. 

Nog steeds Bijlokestraat i.p.v kaai. 
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Plan uit 1878 met de J. Kluys-
kensstraat en het nieuwe im-
mense Bijlokeziekenhuis. 

De Godshuizenlaan is aan-
gelegd. 

Aan de Coupure is het entre-
pot verwenenen en nieuwe 
burgerhuizen staan op de 
kaart. 

Aan de Leie staan in het rood 
de projecten ingekleurd, met 
name de Bijlokekaai zou 
vorm krijgen en de Verloren-
kostbrug wacht op verbre-
ding. 
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De 13e-eeuwse romaans-gotische abdijkerk werd door de godsdienstoorlo-
gen zwaar toegetakeld en niet hersteld. De ruïnes werden afgebroken. Pas 
medio 17e eeuw werd de oostvleugel v/d abdij deels verbouwd tot de nu 
nog bestaande kapel. Daar waar de oude kerk stond kwamen nieuwe ge-
bouwen. In 2005 stuitte men bij archeologisch bodemonderzoek in de bin-
nentuinen op de funderingsresten v/d eerste kerk. Op basis daarvan kon 
men de plattegrond ervan inschatten temeer daar in de 12e-13e eeuw de 
kerken meestal oost-westelijk gericht waren. 
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De Bijlokeabdij werd oudemannenhuis tot men in 1913 dienden te verhuizen naar de 
Lousbergskaai. De stad wou hier immers het stadsmuseum onderbrengen. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


De oude 
abdiswoning 
langszij v/d 
abdijrefter. 
de voorzijde 

links, de 
achterzijde 

met 
binnentuin 

rechts. 
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Godshuizenlaan 
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De Bijlokeabdij gezien van op de toenmalige stadsvesten (heden de 
kleine ring, Godshuizenlaan) in 1834. De gaaipers of staande wip v/d 
schuttersgilden St.-Joris & St.-Sebastiaan stond toen nog overeind. 
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In 1879 werd het Elisabethbegijnhof opgehe-
ven. In 1904 stond de ingangspoort er wel 
nog steeds. Zij diende echter te verdwijnen 
om te voorzien in bredere en grotere wegen 
in de buurt. In 1913 dook ze weer op aan de 
ingang van het dorp Oud Vlaendren op de 
wereldexpo. In 1926 werd door toedoen van 
de  Vrienden van Oud Gent aan de Godshui-
zenlaan het nieuw toegangsgebouw opge-
trokken, met als centraal element de oude 
barokke poort van het St.-Elisabethbegijnhof. 
Waar ze gedurende meer dan 15 jaar zo lang 
verbleef ben ik niet te weten gekomen. 

In 1928 opende het Oudheidkundig 
Museum er de deuren en dit tot 2005. 
Vijf 5 jaar later opening van het nieuwe 
museum het STAM. 
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De perikelen van een 
oude natuurstenen 
Gentse poort 
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De zijvleugel 
van de Bijloke-
abdij. Het is 
een prachtig 
voorbeeld van 
vroege 14e-
eeuwse bak-
steenarchitec-
tuur en aldus 
één v/d hoog-
tepunten v/d  
baksteengotiek 
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Retro-architectuur                        Oud 
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Het hospitaal v/d Bijloke had zijn roots in 1201 in de schaduw v/d St.-Mi-
chielskerk op Onderbergen. In 1220 hebben de Gaaf en Gravin van Vlaan-
deren het hospitaal doen plaatsen buiten de stad onder leiding van enige 
religieuzen v/d abdij van Oudenbosch in de buurt van Lokeren.  
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De oude ziekenzaal en kapel. 
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De heel oude ziekenzaal. 
Moesten de zieken die 
hier destijds lagen ver-
teld hebben dat dit later 
een fraaie concertzaal zou 
worden denk ik dat de 
hoofdgeneesheer hen zou 
doorverwezen heb-ben  
naar een psychiater. Wat 
denk jij? 
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Het vroedkundig gesticht & materniteit langs de Bijlokekaai. Sinds 1771 zijn er stappen 
ondernomen geweest om vroedvrouwen op te leiden. De eerste opleiding vond plaats in 
‘t Gravensteen. Tijdens het Frans bewind werden de vroedvrouwen ook begeleid door 
de overheid. 
Een eerste school voor vroedvrouwen, verbonden aan het burgerlijk hospitaal, werd 
opgericht in 1823 door de provincie. In 1828 kwam er een materniteit bij. 
De huidige gebouwen dateren van 1866. Wanneer de opleiding hier werd stopgezet 
weet ik niet, in ieder geval tot laat in de 20e eeuw. Daarna lange tijd leegstand, dan 
enkele jaren politiekantoor, opnieuw leegstand en op heden is er een culturele vzw in 
ondergebracht. 

1977 

johan@sint-

pietersdorp.be 
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Foutieve benaming 
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In 1837 beslist de gemeenteraad een nieuw hospitaal op te richten. Het 
zal meer dan 30 jaar duren! Het nieuw hospitaal werd geopend op 1 juli 
1869. Een goeie 110 jaar later, in 1982, werd er terug een nieuwe kliniek, 
Jan Palfijn, geopend. Een deel van de gebouwen aan de J. Kluyskensstraat 
werd onmiddellijk ingenomen door de Academie van Gent die in 1995 
opging in de Hogeschool Gent.  

De kliniek voor radiologie was gelegen achter het centrale 
ingangsgebouw v/h ziekenhuis op het huidige binnen- 

plein vóór de middeleeuwse ziekenzaal en kapel. 
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De voormalige universitaire polikliniek aan de Louis Pasteurlaan 
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Bijlokehof aan de 
Martelaarslaan, 
Godshuizenlaan en 
Groot-Brittanniëlaan 
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Baertsoenkaai 

Apotheekstraat 

Jozef Kluyskensstraat 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

Jozef Kluyskensstraat, 
universiteitsgebouw 
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De guinguette De Vledermuis, langs dit deel v/d voormalige Bijlokekaai dat nu Henleykaai heet, 
werd sinds 1864 gerund door de familie Moreels. Men kon er in een groen landelijk kader 
terecht ontspannen en lekker eten, drinken en/of dansen. In 1888 schakelde de eigenaar over 
naar bloemisterij. Sinds 1960 is alles ingenomen door de provinciale campus. 
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Aan de oevers v/d Leie net buiten de stadsring 
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De Club Nautique, opgericht in 
1871, had bij aanvang zijn club- 
lokaal in De Vledermuis. In 
1990 konden ze intrekken 
in een eigen pand met 
botenloods 300m verder 
op de Henleykaai. 
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De Club Nautique, tegenhanger van Sport Nautique, was 
eveneens aan de Leie gelegen op het gedeelte van de 
Bijlokekaai dat nu de Henleykaai heet. 

1909 

1911 

De regatta’s gingen door op het kanaal van Terneuzen 
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Maar waar zou dit geweest zijn, in Gent, de voorhaven? 

"The Great Challange Cup" - de befaamde Engelse roeiwedstrijd gehou-
den te Henley-on-Thames wordt sinds het jaar 1839 betwist. Hoewel 
heel wat landen gepoogd hebben de beker te veroveren is enkel België, 
namelijk Gent hierin geslaagd, een eerste maal in 1906, dan in 1907 en 
een derde maal in 1909. Het was een gemengde ploeg van de Sport 
Nautique en van de Club Nautique die deze prestatie drie maal toe 
herhaalde. Ze kwamen op onder de naam Royal Club & Sport Nauti-que. 
In 1909 behaalden ze met hun boot voor de derde maal de over-
winning te Henley. De Gentse roeiers versloegen de ploeg van het 
"Jesus College" uit Cambridge met een halve bootlengte.   

Nu weten we waar de naam “Henley”voor staat! 
Het is dankzij de sportieve prestaties van onze Gentse 
roeiers dat het gedeelte v/d voormalige Bijlokekaai over 
de stadsring omstreeks 1910 de naam Henleykaai werd 
toebedeeld omdat hun clubhuis aldaar aan de Leie lag. 
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Emile Suys had circa 1910 het café-restaurant Pavillon de la Lys in 
de Meersstraat 64. Omdat de achterzijde van het pand aan de 
Eedverbondkaai langs de Leie lag pakte hij daar graag mee uit op 
een postkaart. Zijn specialiteiten, Gentse waterzooi, visstoofpotje 
en paling. 

Heden niks anders dan appartementsgebouwen langs de Eedver-
bondkaai. Van er gezellig te uiteten gaan is geen sprake meer. 
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De Eedverbondkaai ligt ook aan de Leie.  Een oude 
schipper zou zeker nog dit huis herkennen.  Wat verder 
niks meer want alle huizen zijn bijna afgebroken en ver-
vangen door hoge appartementsblokken. 
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Zie verder B2, het gebied wat verder 

Loodzwaar standbeeld Jan Palfijn gestolen uit depot 
Begin december 2012 gingen dieven aan de haal met het levensgrote, honderden 
kilo's zware, bronzen standbeeld van verloskundige Jan Palfijn. Het beeld stond 
opgeslagen in een depot van de Wegendienst in Oostakker tot het zou worden 
teruggeplaatst op de Bijlokesite. Het beeld werd weggenomen toen de werken 
aan het Stam begonnen. 
Jan Palfijn was de uitvinder van de verlostang.  Vele moeders stierven toen ook 
samen met het kind omdat het niet ter wereld kon komen.. 

Jan Palfijnbrug 
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