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De Leie gezien vanaf de Zuivelbrug richting Krommewal. 
Bijna alle gebouwen uit de 19e eeuw zijn opgeknapt en/of 

lichtjes gewijzigd. 
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De Zuivelbrug in de buurt van het groot kanon verbindt het Oud-
burg via de Zuivelbrug- en de Meerseniersstr met de Vrijdagmarkt. 
Reeds in het begin van de 14e eeuw schreef men Suvelsteghe voor 
dit traject. De eerste naam was echter Ser Boidinsbrug. Dit zou een 
grondbezitter geweest zijn die in de Suvelsteghe woonde.  

De ets van Albert Baertsoen hiernaast heb ik horizontaal moeten 
spiegelen om de werkelijkheid weer te geven. 

Tussen beide foto’s is er ± 100 jaar verschil. Op de velo, 
het moderne blok en de figuranten na, quasi identiek. 
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De oude stenen Zuivelbrug 
in vervlogen tijden 

Dit hoekhuis werd lang geleden 
gesloopt. 
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De Zuivelbrug over de Leie, nabij het kanon aan de Vrijdag-
markt. Het hoekhuis dat werd afgebroken enkele maanden 
voor 1900 werd vervangen door een houten bouwsel. Daar 
werden lange tijd lekkere frietjes verkocht, deze frituur is op 
haar beurt ook al een tijdje verdwenen. 
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Waar vroeger vlak naast de brug een 
groentewinkeltje was kwam er later een 
frituur.  

Zuivelbrugstraat 1920 

1920 
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Het 
kledermagazijn 
was in de jaren 

20 en 30 v/d 
vorige eeuw 
gelegen in de 
Zuivelsteeg 

(Meerseniersstr) 
Laat je dus niet 
misleiden door 

het gegeven 
“hier rechtover” 
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Plaatsing v/d brug op 1 juli 1987 

Dit lijkt spectaculair. Ja iets toch. Maar stapvoets rijden door 
de Gentse straten waar je soms in hoogte, breedte of lengte 

1 cm overschot hebt, dan mag je blij zijn een Kasteelbiertje 
te kunnen drinken op de Vrijdagmarkt. Allemaal rekenwerk. 

Vóór 1754 waren alle bruggen op de Leie vaste stenen bruggen. Toen de 
Coupure werd gegraven zouden de schepen dieper de stad in kun-nen, 
tenminste als alle bruggen draaibaar werden. Dit gebeurde vanaf 1754. 
Er kwamen houten draaibruggen die veel onderhoud vergden. De 
Zuivelbrug was aan vernieuwing toe in 1809, 1847 en 1874.  

De smalle Zuivelbrug (4 m), die niet meer gedraaid werd sinds 
1968, werd in 1986 onderbroken voor vernieuwing. Voor de 
voetgangers en fietsers werd er een noodbrug aangelegd tussen 
het Groot Kanon en het Museum van Volkskunde. De werken 
hebben net geen anderhalf jaar geduurd tot de brug werd open-
gesteld op 9 oktober 1987.  
 
De leuningen van de brug lijken een kopie van deze v/d oude 
brug, of zijn het dezelfde! 
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Sinds 1927, de behangzaak Priem aan de 
Zuivelbrug en de Kraanlei in het hartje 
van Gent.  
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Nu het Grootkanonplein 
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Eén v/d oudere foto’s van het 
Groot Kanon, circa 1865. Fotograaf 
Claude Bretagne, Leuven. 

 

 

 

 

 
Het Grootkanonplein droeg toen 
nog de straatnaam By ‘t groot 
kanon. In de rubriek Hotels en 
Hostelryen v/d Wegwyzer der stad 
Gent van 1866 vond ik 

 

Later werd het Grootkanonplaats. 

Naast het café-logement lag het 
werkhuis van meubelmaker en 
schrijnwerker Constant Cauwels. 
Het café met achterliggende 
gebouwen langs de Leie werden 
een tiental jaren later gesloopt om 
een straat te trekken tot aan de 
Zuivelbrug. johan@sint-pietersdorp.be 
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Nog een oude foto van het Groot Kanon. 
Waarom? Wel, op de achtergrond, boven de 
huizen op de Vrijdagmarkt uitstekend, de 
westgevel v/d St.-Jacobskerk, die tussen beide 
torens nog de barokke klokgevel uit de 18e 
eeuw prijsgeeft die pas veranderde na 1870 in 
zijn huidige neoromaanse vorm.  

Op he Kanonplein zelf zien we het meubelma-
gazijn van timmerman Constant Cauwels (nr 5) 
en de woning van Jos Verspiegel (nr 6), ook 
meubelmaker. Het huis helemaal links op de 
voorgrond zal met de grond worden gelijk 
gemaakt om een doorsteek langs het water 
naar de Zuivelbrug te maken. 

johan@sint-pietersdorp.be 

www.sint-pietersdorp.be 

mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
mailto:johan@sint-pietersdorp.be
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm
http://www.sint-pietersdorp.be/ppts/kaart.htm


Foto van de Dulle Griet uit de tijd dat er nog geen doorgang 
was naar de Zuivelbrug. Een paar decennia later zullen de 
panden langs het water gesloopt worden.  
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Aan het eind van de 19e eeuw werd het pleintje gebruikt voor verkoop van 
plantgoed en zaden. Maar wat voor plantgoed of zaden deze mannen aan het 
verkopen zijn daar heb ik het raden naar. 
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Grootkanonplein met op de achtergrond het Zuivelbrugje en 
het huis op de hoek v/d Meerseniersstraat, vroeger Suyvel-
steghe genaamd. Broer & zus Bontinck hadden er in 1893 
reeds een bedrijf in regenschermen, parasols en wandelstok-
ken. Heden is er een chocolaterie gevestigd. Hier is de doorsteek langs de Leie reeds gemaakt 
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Ook bakker Albert Van Den Abeele bracht in het huis in de Meerseniers-
straat tegen de Leie zijn  Gentse Mokken en peperkoek aan de man. 

Van Leonidas 
naar artisanale 
chocolaterie 
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Messiers / Mersenniers Institores 

Meersenier 

Leuze in latijn & vrije vertaling 

Duce Mercurio. 
Geleid door Mercurius. 

Poëtisch vertaald door J. Harduyn 

Mercurius gheleyde 
Den Cramer oyt ghereyde. 

Blasoenering Nederlands 

In zilver, beladen met een rozenkrans en twee tassen van keel met sluitingen van goud,  
bindtouw van sinopel en linten van azuur. 

Blasoenering Frans 

D'argent, chargé d’un rosaire et deux aumônières de gueules, fermoirs d'or, corde lières 
de sinople et rubans d'azur. 

 

Let hier op de kleurverschillen. 
± 1562 Manuscript  

Codex Iconographicus 265 Munchen 

1524 Pieter de Keysere 
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De wijk rond de Sleepstraat breidde geweldig uit na 1860 maar de wegen naar de stad waren nog niet aangepast. Het Oudburg zou grondig ve-
randeren (de linkerkant zou afgebroken worden om de straat wat te verbreden in 1870).  De Krommewalbrug zou gebouwd worden.  Aan het 
kanon zouden huizen verdwijnen   zodat de voetgangers niet telkens door de smalle Zuivelsteeg moesten om naar de 
Langemunt te gaan. 

Niet uitgevoerd. Er zou een nieuwe brug komen voor het kanon er zou er een nieuwe straat komen door het Patershol die een 
verbinding zou geven met de Lange Steenstaat. 

De Plotersgracht  
was al deels 
overwelfd en in 
1868 zal deze in 
het Patershol 
worden gedempt. 
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Wannekensaarde was de oude naam voor de aanlegplaats aan het kanon waar goederen 
werden gelost of geladen. Ook deze voor het marktgebeuren. In de omliggende huizen 
had men soms opslagplaatsen voor de koopwaar op de kramen. Zo moesten de markt-
kramers niet telkens heen en weer reizen met hun goederen. 
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Foto linksboven - 1 meistoet 1938 ter hoogte v/h Grootkanon-
plein. Waarom Marianne: het nationale symbool van Frankrijk 
hier wordt meegedragen in de stoet is voor mij een raadsel. 
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Het Grootkanonplein verwijst naar de grote bombarde die in 1578 door 
het Calvinistisch bestuur van Oudenaarde naar hier overgebracht werd. 

Dit kanon behoorde eens tot het geschut van de Bourgondische 
hertogen en het was de bedoeling dit kanon te exposeren als machts- 

symbool want echt gebruiken kon men het niet meer. 
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Was deze man zijn centen in zijn broekzak aan het tellen om een kleinood te 
kopen. 
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Het 15e-eeuwse kanon 
de Dulle Griet werd 

hier geplaatst in 1578 
omdat het niet meer 
werkte om de vijand 

kapot te blazen. In 
1783 werd het 
geplaatst op 3 

arduinen sokkels. 
Heden ligt er ook een 

kanonbal bij. 
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Op de foto stond er Vrijdagmarkt vermeld. Ik vond het echter nergens, ook de 
Kammerstraat was uitgesloten. Ik kon me richten op een huis met 4 bouwlagen en 
meestal waren er maar 3. Het is het Grootkanonplein aan de Vrijdagmarkt. 
± 1908, D’hossche-Verschooris, modestoffen, Grootkanonplaats 11 

Richting kanon Richting 
Vrijdagmarkt 
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Geef deze website door aan 
vrienden met E23 erbij zodat zij 
onmiddellijk hun keuze kunnen 

maken. Je gaat er hen en ook ons 
veel plezier mee doen! 
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Einde A25. Zie 
verder op A26 
voor het 
Anseeleplein, 
de Waaistraat 
enz… 
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